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Schikking Pasen 

De Viertafel.  

Onderweg in de Veertigdagentijd laat deze Viertafel ons steeds even stilstaan bij de vraag hoe wij in 
het (geloofs)leven staan. Ook thuis is het mooi om met de Viertafel aan de slag te gaan. In de kerk 
staat in de schikking telkens een voorwerp of bloem passend bij het weekthema, wij kiezen bij de 
uitleg ervoor om die mee te nemen in de Viertafel. Aan u deze keuze of u dit ook gaat doen. 

Elke week kun je de Bijbeltekst lezen die bij de Viertafel hoort en het gedichtje/couplet uit het 
projectlied. Daarnaast is er elke zondag een vraag. Vragen waarop je misschien geen antwoord hebt, 
maar je wel kunnen aanzetten tot nadenken. Ook met kinderen is dit goed te doen. 

‘Wat goed dat jij er bent!’’ is het overkoepelende thema van deze veertigdagentijd. Al vanaf de 
eerste zondag, als we horen over Jezus in de woestijn, ontdekken we wat het betekent om er niet 
alleen voor te staan. Het gevoel hebben dat er iemand naast je staat, zichtbaar of niet! 

Jezus heeft laten zien wat het betekent dat God omziet naar mensen. Hij deed het ons voor hoe je 
kunt zorgen voor anderen, op weg naar Gods koninkrijk. 
Juist op moeilijke momenten mogen we bidden om Gods nabijheid en hopen op steun van mensen om 
ons heen. Andersom mogen we als mensen in deze maatschappij onze ogen niet sluiten voor onze 
medemens en zijn vraag om hulp. Omzien naar elkaar, samen een weg inslaan al is dat niet altijd 
gemakkelijk. 
Hoe mooi is het om tegen elkaar te zeggen: Goed dat jij er bent! 
 

Nodig: 

Basis is een bak of een rechthoekige schaal of dienblad met zand. 
Daar komen elke week nieuwe voorwerpen in te staan, passend bij het verhaal van de zondag. 
 
Zand  
Dor hout 
Stenen en steentjes 
Vetplanten 
Bruin of paars doek of jute  
 
1e week Stenen op elkaar gestapeld, vetplantjes en cactussen.(de woestijn) 
2e week Stenen op elkaar gestapeld, 3 figuurtjes staan bij elkaar op de stenen. 
3e week Een huisje/kerk/tempel, geld ligt op de grond. 



4e week Brood en vis op liggen op een bord. 
5e week Graan en aarde, graan ligt in en op de aarde. 
6e week  palmtak en groen, doeken voor de weg waar de ezel met Jezus erop overheen gaat (stukjes 
stof), ezeltje 
Pasen Witte kaars. Stenen stapelen als een open, leeg graf, bloemen liggen langs het pad en staan er 
om heen in kleine vaasjes. Veelkleurige bloemen  
 
Karton om de Bijbeltekst van de week op te plakken en een standaard er voor. 
 

Vorm met zand en kiezelsteentjes een weg, vul de weg met zand. In de andere delen komen stenen 
en vetplantjes. Zet de standaard met de tekst van de week achter bij de schikking. De tekst bij de 
zondag zijn coupletten uit het projectlied dat geschreven is door Erik Idema, Kind op Zondag. 

 

We wensen u en jullie een goede Veertigdagentijd toe. 

 

Gerda en Janny 

   

 

 

 

 

        1e zondag     2e zondag        3e zondag 

 

                        

        4e zondag    5e zondag    6e zondag 

Zondag 18 februari 2024  

Lezen Matteus 4:1-11 Jezus in de woestijn:  
Jezus is veertig dagen en nachten in de woestijn, Hij eet en drinkt niet. Hij 
wordt door de duivel op de proef gesteld, maar geeft niet toe. 
Hij weet dat God bij Hem is. 
 
Veertig dagen duurt de reis  Engelen in de woestijn 
naar het feest van Pasen.  zullen voor je zorgen. 
Ga de weg die God ons wijst, Zo zal God dicht bij je zijn  
Hij brengt mensen samen.  elke nieuwe morgen.  

 
Vraag naar onszelf: Vind jij God in jouw strijd of, in jouw stilte? 



Zondag 25 februari 2024  

Lezen Marcus 9: 2-10 Verheerlijking op de berg: 
Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg op. Jezus gaat er anders 
uit zien: zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het 
licht. 
Mozes en Elia verschijnen aan hem en er klinkt een stem uit de hemel: 
‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind Ik vreugde.’ 

 
Als je goed naar mensen kijkt 
zie je iets bijzonders: 
in een mens komt God dichtbij, 
dat is echt een wonder! 

 
Vraag naar onszelf: Betekent geloven eerst zien? Of vertrouw je en geloof je? 
 

 

Zondag 3 maart 2024  

Lezen Johannes 2: 13-22(25) Jezus in de tempel: 
Jezus jaagt de handelaars en geldwisselaars weg bij de tempel. Hij 
zegt dat ze een markt maken van het huis van zijn Vader. 
 
Maak je ruimte, vind je rust, 
zoek je naar de stilte? 
Dan vind je een nieuw geluk: 
God is in ons midden. 
 

Vraag naar onszelf: Durf jij op te komen voor je geloof? Wat of wie drijft je daarin aan? 

-------------------- 

 

Zondag 10 maart 2024  

Lezen Johannes 6: (1) 4-15 Wonderbare spijziging:  
Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus.  Hij vraagt 
aan een van zijn leerlingen waar ze  
eten vandaan kunnen halen voor al die mensen.  Er is een 
jongen met vijf broden en twee vissen.  
Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan genoeg te zijn 
voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over. 
 
 
Ga maar zitten en geniet, 
proef het goede leven! 
Breek het brood en zing een lied, 
dit wil God ons geven. 

 

Vraag naar onszelf: Met wie deel jij je tafel? 

---------------------------- 

 



Zondag 17 maart 2024  

Lezen Johannes 12: 20-33 Jezus spreekt over zijn 
dood:  

Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om  
vrucht te dragen. Er klinkt een stem uit de hemel: God zegt 
dat Hij zijn grootheid zal tonen. 
 
Als het graan dat wordt gezaaid 
voor het nieuwe leven, 
is de Heer die op zal staan 

      door zichzelf te geven. 
 
Vraag naar onszelf:  Versta jij wat Jezus vertelt? 

-------------------------------- 

Zondag 24 maart 2024  

Lezen Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem. 
 Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. Er 
worden mantels en takken op de weg gelegd en de 
mensen zwaaien met palmtakken terwijl ze roepen: 
‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van 
de Heer.’ 
 
Leg de jassen op de grond, 
zing om lieve vrede, 
want de Heer, de koning komt, 
rijdend op een ezel. 

 
Vraag naar onszelf: Zou jij meejuichen of afdruipen als je langs de weg zou staan? 

--------------------------- 

 

Zondag 31 maart 2024   

Lezen Johannes 20,1-18 Opstanding: 
Nadat Jezus gestorven is, gaat Maria van Magdala naar het graf. Ze 
ziet dat de steen voor het graf is weggehaald en dat het graf leeg 
is. Ze vertelt het aan Petrus en een andere leerling,  die meteen 
met haar meegaan. Als Maria weer  alleen is, ontmoet ze Jezus. Ze 
denkt eerst dat het de tuinman is, maar als hij haar naam  
noemt antwoordt ze: Rabboeni! (Meester!)  
Jezus vertelt dat hij zal opstijgen naar de Vader 
 
 

In de stralen van de zon 
zal de Heer je groeten. 
Hoop voor wie niet hopen kon: 

      Jij zult Hem ontmoeten. 
 
Vraag naar onszelf: Brengt het Paasverhaal jou in beweging? 


